
WWW.KOMMM.NL

Wat God zichtbaar wil maken
Arie van der Stoep

Jarenlang vechten tegen een zwakheid, tijdenlang gebukt gaan onder negatieve herinneringen -

het is niet Gods bedoeling. Maar soms moeten we ergens doorheen. En uiteindelijk is Híj het die

op onze worstelingen het antwoord geeft.

Het gaat hier niet om de vraag of we bevrijding nodig hebben - dat zou kunnen - maar we zijn mens,

we hebben onze gevoelens. Daarin kan heel veel fout zijn gegaan. Want we hebben zo onze

levensgeschiedenis. Daarin kan van alles gebeurd zijn (1). En dan zijn er nog onze gewoonten,

neigingen of gedachtenpatronen. Soms moet daarin iets doorbroken worden.

En tenslotte de vraag: hoe sta ik in het leven? Hoe is mijn houding, niet alleen tegenover mijn

omgeving, maar ook tegenover mijzelf? Heb ik mijzelf aanvaard en zo nodig vergeven? Want dat kan

nodig zijn! Maar dan...

Hij heeft mij aangeraakt!

Wat we vervolgens nodig hebben, is dat God optreedt. Dat Hij ons vanbinnen aanraakt, door diep in

ons hart tot ons te spreken (2). Dat Hij spreekt door iets wat gebeurt of wordt gezegd, door een Woord

uit de Bijbel of vooral - en door dit alles heen - door het spreken van zijn Geest.

Als dit gebeurt, wéten we het gewoon: ‘Dit is zijn woord voor míj!’ Om het aan te nemen en te geloven

en zo nodig een stap te zetten, zo nodig ons te bekeren. Zo opent Hij onze ogen en oren en laat Hij

zijn licht op een situatie schijnen (3) en toont Hij hoe Hij tegenover ons staat. En wat Hij dan zegt, is

altijd: liefde die spreekt (4).

Beantwoorden we die aanraking met geloof en gehoorzaamheid, dan zal dit kracht hebben. Want zijn

spreken heeft kracht! (5) En het moment of de tijd zal komen, dat we zullen zeggen: ‘Hij heeft mij

aangeraakt en in mij gedaan wat ik niet kon!’

Delen met Jezus

Dit moment komt niet altijd snel. Soms moet God een dieper werk in ons doen. Om ons tot herstel en

genezing en uiteindelijk tot de volmaaktheid te brengen (6). Tot de persoon te laten uitgroeien die we

voor Hem zijn.

Daartoe moet Hij onze diepste verlangens soms in overeenstemming brengen met zíjn verlangens.

Zodat wij meer één met Hem worden. Zoals Jezus één was en is met de Vader. Daarom zal Gods weg

met ons soms lijken op de weg die Hij met Jezus ging, die Hij door lijden heen heeft volmaakt (7).

Dit is een geheimenis. Het behoort tot het leven uit God. We delen daarin met Jezus. Omdat wij mét

Hem zonen van God zijn geworden (8). En dat wil God zichtbaar maken!

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 43:18-19a.

Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws!



(2) Jesaja 40:1-2a.

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jerusalem, ...

(3) Efeziërs 1:17-19.

Opdat ... de Vader van de heerlijkheid jullie zal geven ... verlichte ogen van jullie hart, zodat jullie weten,

welke hoop zijn roeping wekt, ... en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, ...

(4) Jeremia 31:3.

... Ja, Ik heb jullie liefgehad met eeuwige liefde, ...

(5) Hebreeën 4:12.

Want het woord van God is levend en krachtig ... en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en

geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart.

(6) Kolossenzen 1:28.

Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid,

om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

(7) Hebreeën 2:10.

... het voegde Hem (= het paste Hem - AvdS), ..., dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de

Leidsman van hun behoudenis (= Jezus - AvdS) door lijden heen zou volmaken.

(8) Galaten 3:26-27.

... jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want jullie allen, die in Christus

gedoopt zijn, hebt je met Christus bekleed.

    Hebreeën 12:7.

... God behandelt jullie als zonen.
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